
                   
 

  

 

 

 
Meisjes U16 op Europees kampioenschap in Griekenland 

 

 
Zondag 15 augustus 2010 

 
Verhuisdag… 

 
 
Het gevolg van onze eerste plaats in de groep na de eerste ronde was… dat we 
moesten verhuizen. We verlieten het toch wel zeer comfortabele hotel in Ptolemaida 
voor een hotel in het centrum van Kozani. Gelukkig valt er niets te zeggen op het 
comfort in de kamers. Het feit dat je in een stad gelogeerd zit heeft een aantal 
nadelen (drukkend warm buiten, uitlaatgassen die blijven hangen,...) maar ook zijn 
voordelen, vooral dan voor de teammanager die in de nabijheid alles vindt wat nodig 
is om te voorzien in vieruurtjes en dergelijke meer. 
Gek is wel dat in het officiële wedstrijdschema was voorzien dat de winnaar in groep 
D (wij dus) zich voor twee van zijn drie wedstrijden terug moest verplaatsen naar 
Ptolemaïda. Niet alleen was dit een nadeel ten opzichte van de andere 
groepswinnaars, ook andere ploegen moesten zich nu uit Ptolemaida een extra keer 
verplaatsen naar Kozani. Een simpele omruiling van twee wedstrijden zou vier 
ploegen tevreden hebben gesteld. Maar dit kon ondanks ons aandringen niet meer. 
Er werd dan maar beslist om van dit nadeel ons voordeel te maken. 
 
Aangekomen in het hotel werd – met de schrik in het hart – de was afgegeven in de 
hoop dat men hier toch geen domme dingen zou doen. Maar, het moet gezegd, dit 
was prima in orde. 
 
Op deze rustdag werd ook een langere training voorzien (normaal 45 minuten, op 
rustdagen anderhalf uur). Deze moest, gelet op het feit dat we onze eerste wedstrijd 
uit de tweede ronde er zouden spelen, ook in Ptolemaida afgewerkt worden. Dus, 
opnieuw een niet onaanzienlijke verplaatsing…. Hoewel we de,dag voordien nog 
gevraagd hadden of dit dan niet anders kon (dus trainen waar we verbleven), was 
ook dit niet mogelijk… tot enkele uren voor de training de vriendelijke vraag kwam of 
we toch niet geïnteresseerd waren om hier ter plaatse te trainen in plaats van de 
verplaatsing te maken. De officiële reden was dat een andere ploeg die hier moest 
trainen en de omgekeerde verplaatsing van ons daarvoor moest maken, had 
afgezegd. Meer waarschijnlijk is dat men had ingezien dat op deze feestdag de 
buschauffeurs langer aan het werk zouden moeten blijven…. Voor ons kwam dit in 
ieder geval beter uit: zo waren we op een redelijk uur terug in het hotel en konden de 
speelsters op een aanvaardbaar uur in bed. 
 
 



                   
 

  

 

 

 
 
 

Maandag 16 augustus 2010 

 
Spain – Belgium… 

 
Nu wel de verplaatsing gemaakt voor de training. Ondertussen kon afgesproken 
worden met de Spaanse teammanager dat wij in wit zouden spelen wegens 
gekrompen zwarte uitrustingen. Gelukkig heeft die man ook al de nodige ervaring en 
kent hij alle probleempjes die een ploeg op een EK kan meemaken. Dat was dus 
opgelost. 
 

Voor de wedstrijd van start 
kon gaan, is er natuurlijk de 
opwarming. Daarvoor zorgt 
coach Hamady. Het is altijd 
een variabele opwarming qua 
tijd; je bent gebonden door de 
wedstrijd die vooraf wordt 
gespeeld. Als deze wat langer 
uitloopt (met verlengingen 
bijvoorbeeld) dan moet je het 
soms doen – door het wel erg 
nipte schema: 2u15 tussen 
iedere wedstrijd – met een 
opwarming van amper een 
20- of 25-tal minuten…. Op dit 
niveau eigenlijk te weinig. 

 
De eerste helft van de wedstrijd 
tegen Spanje was er eentje om 
in te lijsten; zowel verdedigend 
als aanvallend werden de 
opdrachten zeer strikt 
uitgevoerd. De tegenstrever kon 
niet onmiddellijk een afdoend 
antwoord vinden. De rust werd 
dan ook ingegaan met een 7-tal 
punten voorsprong. 
Na de rust overviel ons een 
Spaanse furie. We wisten even 
niet meer waar we het hadden 
en kregen een resem punten te 



                   
 

  

 

 

slikken. Na een viertal minuten konden we weer aanpikken met het ritme uit de 
eerste helft, echter met één – niet onbelangrijk – verschil. We konden nu geen pot 
meer maken. En het was dus helemaal niet dat we zo slecht verdedigden of de 
aanvallende lijnen niet liepen, neen, het was uitsluitend de afwerking die faalde. 
Omdat verdedigen de basis is van het spelletje, maar scoren toch ook wel een 
belangrijk onderdeel er van is, kan je dus geen wedstrijd winnen zonder de nodige 
punten te maken. Uiteindelijk gingen we met dertien (waar hebben we dit getal nog 
gelezen?) punten de boot in…. Meteen onze eerste nederlaag op dit Europees 
kampioenschap. Maar daarmee zijn nog geen potten gebroken. Het was nu gewoon 
zaak dat iedereen voor zichzelf even zou reflecteren over hoe naar de wedstrijd toe 
werd geleefd en wat nog kan worden verbeterd. Na een goede nachtrust kunnen we 
dan weer toeleven naar de volgende wedstrijd.  
 

Dinsdag 17 augustus 2010 
 

Netherlands – Belgium… 

 
Terwijl we tussenin even tijd maken 
voor de noodzakelijke kleine wasjes die 
hier vlug drogen in de zon aan de 
geïmproviseerde waslijn, leven we 
volop toe naar de wedstrijd van 
vanavond tegen het sterk uit de hoek 
komende “Holland”. Dit derby der lage 
landen is toch nog altijd iets speciaals 
en in de gegeven omstandigheden is 
het ook een belangrijke wedstrijd. Winst 
vanavond zal ons heel zeker 
verzekeren van deelname aan de 
kwartfinales en kan bijdragen tot een 

sterke uitgangspositie. In de hoofden van de meiden zat het in ieder geval goed; ze 
hadden er zin in de tegenstander het spreekwoordelijke poepie te laten ruiken. 
Zoals steeds was meer dan voldoende informatie over de Nederlandse ploeg 
voorhanden voor onze speelsters en werden de voornaamste aandachtspunten 
tijdens de briefing nog eens benadrukt. Bovendien waren de blijkbaar noodzakelijke 
bananen voor de wedstrijd terug aanwezig, zodat alles er was om op een volgende 
overwinning van onze nationale meisjes af te stevenen. 
 
Hadden ze niet alles begrepen of speelde het derbygevoel ons toch teveel parten? In 
ieder geval was de start niet zoals verhoopt; integendeel, het was Oranje dat de 
beste start nam en via hun opvallend sterke speelster het heft in handen nam…. Een 
vlugge time-out kon geen kentering brengen en ook tijdens het tweede spelkwartier 
kon het tij niet gekeerd worden, hoewel de Hollandse meiden ook wel geen afstand 
namen. 



                   
 

  

 

 

 
Na de rust – die we ingegaan waren met zeven punten achterstand – werd de 
achtervolging ingezet. Dit gebeurde weliswaar nog voorzichtig zodat we slechts heel 
langzaam naderden. We moesten tot diep in het vierde quarter achtervolgen 
vooraleer we onze jongedames voor het eerst een puntje voorsprong zagen nemen. 
Er werd dan enkele malen haasje over gespeeld en uiteindelijk werd de reguliere 
speeltijd afgesloten met een gelijke stand. Omdat er op een kampioenschap nu 
eenmaal een winnaar van de wedstrijd moet zijn, werden 5 extra minuten gespeeld. 
Nederland kon hierin eerst scoren, maar toch kwam België terug langszij. Nogmaals 
konden de Hollanders op voorsprong komen maar daarna was het de beurt aan de 
Belgen om er over te gaan en deze wedstrijd niet meer uit handen te geven. Ook al 
werd het nog even spannend toen een Nederlandse driepunter lukte op twee 
seconden van het einde. Een slimme time-out van  coach Goethals zorgde er voor 
dat de buit binnen was.  
Grote vreugde want de kwalificatie voor de kwartfinales is een feit. Over de plaats 
(belangrijk voor de uitgangspositie) werd al duchtig gespeculeerd, maar dit is nog 
voorbarig. We kunnen zowel nog eerste worden waardoor we de vierde van de 
andere poule in kwartfinale treffen, als dat we vierde worden en de eerste treffen aan 
de overzijde van de kampioenschaptabel. Morgenavond na de laatste match zal alles 
duidelijker worden. 
 
 
Beelden uit de match: 
 
 

 
Coach Goethals geeft verdedigende instructies van aan de zijlijn 
   
 

 



                   
 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…die op het veld worden uitgevoerd. 

 

 



                   
 

  

 

 

 

 Een laatste time-out 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spanning op de bank (blijkbaar iets 
minder bij Oranje op de 
achtergrond)/… 



                   
 

  

 

 

 
en natuurlijk dolle vreugde na het eindsignaal… 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 



                   
 

  

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
Het werk van een 
coach zit er na de 
match nog niet 
helemaal op. Omdat 
alle speelsters toch 
nog op een deftig uur 
in bed zouden liggen 
helpt hij de kine bij het 
masseren van de 
speelsters na de 
wedstrijd…. 
 
 
Groeten uit Hellas 
 
Eddy 


